
Vrienden 
van de Pikpot

De kosten rieze de panne uut. Bouwspul, 
verzekerienge, bouw- en stallingsruumte, 
strôômkosten en noem’t aol mè op. 
Daerom wille me as verenigienge de 
bouwgroepen een (extra) steuntje in d’r 
rik kunne geve. Mae dit kunne oans nie 
zonder julder! Daerom è me ‘De Vrienden 
van de Pikpot’ in ‘t leven urôôpe. Jie wor 
toch ok wè lid voe mae € 55,- per jaer?

Wat krieg jie der dan voe terug?
Neffen eeuwige roem en dankbaerheid, krieg je bie anmelding een unieke 
‘Vrienden van’ sjaal tegen de kouwe voe bie d’n optocht. Ieder jaer een 
ludieke revèrsspelde en een ‘Vrienden van’ diengetje voe je privécollectie. 
In de nieuwsbrieve doe me ieder jaer verslag van de hank van zaken. Eêns in 
de vier jaer kun je komme zuupe op oanze kosten.

Op nae de

111
Kom nae de 55+ mirrug of de carnavalsmisse 

of kiek op www.pikpot.nl en meld je an!

Wat gae oans mie joe centen doe?
• Een fl ienke duit in ‘t zakje voe 

de deelnemers, zôda me nog 
vee jaeren magge heniete van 
een prachtige optocht in oanze 
Pikpot. 

• Nieuw hoed voe de jeugd 
• Een biedraege an activiteiten


